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Februari 2026 
 



Kerkelijk centrum ’t Sintrum:                                                         
Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwert, tel. 561517 

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen): 
 P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002  
 
Organisten: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212  
  K. Schreiber, Vleesmarkt 29,  9101MH  Dokkum 
                             tel. 0519-252041/ 06-36499071 
 
Beheerder: W. Verbeek, Stasjonswei 37 
 tel. 561517 (‘t Sintrum) en privé: 561695 / 06 12631366 
 Inlichtingen over huur en gebruik van t’ Sintrum. 
 Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van  
 lokaliteiten, consumpties worden genuttigd. 
 
Predikant: vacant 

 
 
 
Willibrorduskerk: 
Tsjerkestrjitte 11, Holwert 
 
Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra, 

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR  
Holwert, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl 

Rekeningnr.: NL28RABO0373712227 
 
Website:  A. Hiddema  
 tsjerkebled@knid.nl 
 http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/ 
  



Meditatie 
 
Ik ben de weg 
 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven Johannes 14: 6.  
Wij als gemeenteleden, gaan zo ieder onze eigen weg, sommigen van ons 
hebben al een hele lange levensweg bewandeld. Een levensweg met misschien 
al wel uw hele leven daarin het geloof in God. Of misschien bent u later tot 
geloof gekomen, of misschien bent zelfs u / je nog wel steeds zoekende. En 
omdat we mens zijn denk ik dat we allemaal wel eens het gevoel hebben 
gehad of hebben dat God ver bij ons vandaan is. Misschien voelt het voor u op 
dit moment wel zo.  
Voor ons allemaal is het een andere weg, we zijn allemaal verschillend en ons 
geloof in God is voor iedereen een persoonlijke beleving. Wij kunnen 
niemand onze weg opleggen. Wij zijn geen eigenaars van de weg.  
Wij zijn slechts weggebruikers. En op die weg zijn er veel andere 
weggebruikers, die we ook de ruimte moeten geven.  
Maar uiteindelijk hebben we hetzelfde doel: bij God uitkomen. Verschillende 
wegen met eenzelfde doel.  
Persoonlijk houd ik heel erg van Psalm 139. Heer die mij ziet zoals ik ben. 
God weet wat erin mij omgaat, wie ik ben en wat ik nodig heb. In de Bijbel 
lezen we in deze Psalm 139:2-5: “Heer, U kent mij door en door. U weet alles 
van mij, waar ik ook ben. U weet alles wat ik denk. U bent dag en nacht bij 
mij, U weet alles wat ik doe. U kent elk woord van mij, nog voordat ik het heb 
gezegd. U bent aan alle kanten om mij heen en uw hand rust op mij.”  
Het valt niet altijd mee om het zo te ervaren. Want, ja u hebt het ook vast wel 
eens ervaren, dat God voor u ver weg voelde, maar dat u toch achteraf kon 
zeggen, dat Hij er toch wel bij was. 
Komen bij mij even de woorden binnen uit een oud lied; klem vast aan de rots 
u! …………Ik ben de weg, de waarheid en het leven Jezus is dé weg voor u, 
voor jou en voor mij. Dat we dat zo mogen ervaren. Hij weet dé weg en Hij is 
nooit weg. God gaat niet op vakantie. Hij hoeft geen rust te zoeken. Hij is Zelf 
rust. Jezus is de weg en zal er altijd zijn. 
 
 
 
 
 
 
 



Sluit ik af met de woorden van het prachtige lied “Ik zal er zijn “ 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
IK ben de weg, de waarheid en het leven! 
 
Met een warme groet van Anke H. R. 
 
 

 
Het Tsjerkeblêd voor de maand maart verschijnt in week 13 

Kopij uiterlijk donderdag 19 februari inleveren bij: 
         A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.  
Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl. 

 



 
 
Kerkdiensten 

 
 
 
 

 
Zondag 1 februari ’t Sintrum  Voorbereiding HA  Inname deeldoosjes 
09.30 uur - Dhr. P. Knijff, Raard       
Organist: A. Kooistra 
Beamer: V. Vellinga 
Coll. 1. Zending Werelddiaconaat t.b.v. Bangladesh      
  2. Kerk en Pastoraat 
         Deurcoll.: Onderh. Geb. 
WEL kindernevendienst  
Kerkrijden: A. Kooistra                                                 
Na de dienst koffiedrinken 
 
 
Zondag 8 februari ’t Sintrum  Heilig Avondmaal Fryske tsjinst 
09.30 uur -  ds. P. Beintema, Dokkum     
Organist: K. Schreiber 
Beamer: dhr. A. Vellema 
Coll. 1. Diaconie noodhulp Zuid-Soedan       
  2. Zending 
         Deurcoll.: Onderh. Geb. 
GEEN  kindernevendienst  
Kerkrijden: T. Banga 
                                               
 
Zondag 15 februari ’t Sintrum   
09.30 uur - Ds. Groenendijk, Piershil   
Organist: A. Kooistra 
Beamer: S. Hoekstra 
Coll. 1. Diaconie Binnenl. Diac. Omzien naar gevangenen    
  2. Kerk en Pastoraat 
         Deurcoll.: Onderh. Geb. 
GEEN  kindernevendienst  
Kerkrijden: O. Boonstra         
 



Zondag 22 februari ’t Sintrum   
09.30 uur - Ds. L. Adema, Metslawier       organist: F. de Haan 
Beamer: S. Bandsma 
Coll. 1. Diaconie Werelddiaconaat Guatamala  40 dgn.tijd    
  2. Kerk en Pastoraat 
         Deurcoll.: Onderh. Geb. 
GEEN  kindernevendienst  
Kerkrijden: T. de Ruiter         
 
Zondag 1 maart ’t Sintrum   
09.30 uur - Mevr. T. v.d. Wal-v.d. Akker, Moarre      organist: K. Schreiber  
Beamer: W. Peterson 
Coll. 1. Zending Voorjaarszending Libanon           
2. Kerk en Pastoraat 
         Deurcoll.: Onderh. Geb. 
GEEN  kindernevendienst  
Kerkrijden: J. Vellema           
 
 
 
Mutaties februari  

Overleden:                                                                                                                 
Op 11 januari 2026:  Dhr. J. Boonstra op de leeftijd van 91 jaar                                                
Dongeradyk 67, K109, 9101GC, Dokkum 

 
 
Verjaardagen      Februari 
 
3 Dhr. J. Schaap     Ljouwerterdyk 1, 9151HA,  
                                                                      Holwert 
4 Mevr. F. Hoekstra- de Haan   De Teebus 4, 9151KX,  
                                                                      Holwert 
10 Mevr. J. van der Laan-Monsma  Fiskwei 12, 9151JD, Holwert 
13 Dhr. M.J. Bloem     Beyertstrjitte 97, 9151KG,  

Holwert 
17 Mevr. A. Vellinga- Poortinga  Foarstrjitte 3, 9151HD, Holwert 
21 Mevr. J.J. Castelein- Ponne   Beyertstrjitte 3, 9151KD, Holwert 
24 Mevr. H. van der Weij- Fennema  Ijsvogel 65, 9101XR, Dokkum  
 
Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen! 



Nieuws uit de wijken 
 
Wijk 2 
 
Op zondag 11 januari bereikte ons het droevige bericht dat br. Johannes 
Boonstra is overleden op de leeftijd van 91 jaar. 
Op zondag 21 december was br. Boonstra nog bij ons in de kerk omdat de 
Bazuin, waar hijzelf ook heel lang lid van is geweest, speelde tijdens de 
kerkdienst. Hij genoot hier altijd zo van.  
Omstreeks de kerstdagen is hij heel ziek geworden, had vocht achter de 
longen en hartfalen en nierfalen. Hiervan herstellen lukte niet meer. 
Na een werkzaam leven met mooie jaren maar ook moeilijke jaren moesten 
zijn vrouw Tine en de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen hem 
loslaten.  
Opgenomen in Hemelse Heerlijkheid. 
 
“Eens als de bazuinen klinken, uit de hoogte links en rechts 
Duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd 
Rest er niets meer dan te zeggen, Heer, dan is uw pleit beslecht.”  
 
Pieter 
 
 
Nieuws van de kindernevendienst 
 
Hallo allemaal, 
 
Zondag 1 februari is er weer kindernevendienst. 
We gaan het dan hebben over de 10 geboden.  
Misschien kun je thuis al wel eens met je ouders dit verhaal opzoeken in de 
Bijbel, en een paar van de geschreven regels onthouden. 
We gaan hier tijdens de kindernevendienst  met elkaar over praten en een leuk 
knutselwerkjes over maken. 
 
Ik hoop dat jullie er allemaal weer zijn!  
 
Groetjes Nynke 
 
 
 



Door een fout van de redactie is dit stukje de vorige keer niet geplaatst en 
hoewel het al enige tijd geleden is nu alsnog.  
 
Gezellige quizmiddag van de diaconie op 21 november 2025 
 
Vanaf kwart voor drie werden we verwelkomd met een kopje koffie/thee met 
oranjekoek. Nadat iedereen nog even naar de wc kon, begon rond half vier de 
quiz. Totaal hadden zich 32 mensen opgegeven, en werden we in groepjes van 
vier personen ingedeeld, totaal 8 groepjes dus. De vragen liepen uiteen van 
(pop)muziek tot film tot reclame tot politiek, kortom alles kwam aan bod. 
Maar dat viel toch tegen om a la minute op een antwoord te komen. De groep 
van Paulus Bandsma, Haaije v.d. Ploeg, Tsjikke v.d. Woude en Tietie Banga 
gingen er met de winst vandoor. Ze kregen allemaal een mooi figuur dat evt. 
in de kerstboom kan. Er was ook nog een poedelprijs te verdelen, zij kregen 
allemaal een heeeel klein kerstboompje.  
Tussendoor werden we nog verwend met een hapje en een drankje. 
Ik denk dat ik namens iedereen spreek, dat we met z’n allen een geweldige en 
gezellige middag hebben gehad, die voor herhaling vatbaar is. Diaconie 
bedankt! 
 
Alie Kooistra 
 
 
 
Privacywetgeving 
 
Vanwege de privacywetgeving omtrent de privacy, heeft de kerkenraad een 
privacyverklaring opgesteld. 
Hierin zijn de regels rondom de privacy binnen onze gemeente vastgelegd, 
ook die omtrent de uitzendingen van de kerkdiensten.                                                                         
Deze kunt u vinden op de website van pknholwerd. 
Mocht u er in verband met het recht op privacy bezwaar tegen hebben dat uw 
naam/adres en/of tel.nr. vermeld worden in bijv. tsjerkeblêd of jaargids, zou u 
dit dan alstublieft door willen geven aan de kerkenraad/scribaat. 
 
 

 



 Ik jou de pinne troch…  

Ik ben Jan de Jong, geboren op 5 oktober 1991 in Feanwâlden. Samen met 
mijn ouders, Jan en Jitske, groeide ik op in een gezin met een oudere zus en 
een jonger broertje. Ik ben een geboren wâldpiek. Al toen ik drie maanden 
oud was verhuisden we naar de pleats van Pake Jan en Beppe Aukje op it 
Bûtenfjild in Feanwâlden. Als klein jongetje vond ik het prachtig om samen 
met Pake Jan op de boerderij te helpen. Het grootste deel van mijn jeugd ben 
ik opgegroeid op de boerderij, tussen de koeien op it Bûtenfjild.  

In 2006 zijn we verhuisd naar Foudgum. Door de uitbreiding van het 
natuurgebied konden we in Feanwâlden niet langer blijven boeren. Voordat 
we ons uiteindelijk in Foudgum vestigden, hebben we zes jaar gezocht naar 
een geschikte boerderij om ons bedrijf voort te zetten. We zijn op veel 
uiteenlopende plekken geweest: Bakkeveen, Dronrijp en zelf in de kop van 
Groningen, maar dus in Foudgum beland: een wâldpiek op de klei. Ik kan je 
zeggen dat je in het begin vaak wordt gecorrigeerd op je woord gebruik. 

Mijn schoolcarrière begon op de christelijke basisschool De Frissel in 
Feanwâlden. Na de basisschool ging ik naar mavo De Saad in Damwâlde. Het 
laatste jaar fietste ik dagelijkse van Foudgum naar Damwâlde, omdat we net 
waren verhuisd en ik graag het examen op deze school wilde doen. Na de 
mavo ben ik naar de havo Dokkinga Collega in Dokkum gegaan. Na een 
moeizaam eerste half jaar in de 4e klas heb ik me er toch doorheen geslagen 
en het diploma behaald. Na de havo vond ik het lastig om een keuze te maken 
voor een vervolgopleiding. Uiteindelijk koos ik voor de opleiding Integrale 
Veiligheid aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Tijdens de opleiding 
kwam ik erachter dat dit niet helemaal bij mij paste. Toch besloten om de 
opleiding af te ronden, want een HBO papiertje is toch wel handig.  

In mijn jeugd heb ik verschillende baantjes gehad. Ik begon bij de 
autowasstraat in Dokkum en werkte in de vakanties onder andere in de 
stalinrichting bij mijn oom en in de akkerbouw bij Dijkstra in Brantgum. Na 
mijn schooltijd ben ik via Ab vakwerk terecht gekomen in de agrarische 
sector. Ik begon te merken dat ik dit toch het leukst vond. Ik heb in die tijd 
nog een opleiding gevolgd in Barneveld om meer agrarische kennis te krijgen.  
Zo ben ik als bedrijfsleider aan het werk geweest in Holwert en in Burdaard. 
De overtuiging om het boeren bedrijf over te nemen van mijn ouders groeide 
ook in die tijd, waardoor ik nog een aantal jaar in maatschap heb gezeten.  



Nadat ik in 2019 had besloten om toch niet het bedrijf over te nemen ben ik in 
dienst gekomen bij CRV als inseminator en drachtscanner. Ik vond het 
prachtig werk om te doen, maar sloot niet aan bij de privé situatie. Sinds vorig 
jaar werk ik bij een hovenier in Stiens, al moet toegeven dat de agrarische 
sector blijft trekken.  

In de tijd dat ik in Holwert werkte heb ik Agatha Hoekstra leren kennen. 
Inmiddels zijn we 13 jaar samen en 7,5 jaar getrouwd.  Agatha is een geboren 
en getogen Holwerder en hoefde hier niet weg, waardoor de keuze om in 
Holwert te blijven vanzelfsprekend was. Samen kochten we een huis achter de 
hoven, waar ons eerste 2 kinderen werden geboren: Jelte Jan en Jildou Anke. 
Toen we het gerucht hoorden dat De Iest 10 te koop zou komen, heb ik de 
stoute schoenen aangetrokken en de bewoners snel benaderd. Gelukkig 
konden we het snel eens worden en zijn we sinds 2022 trotse eigenaar van dit 
gouden plekje. In 2024 werd hier ons 3e kind geboren: Marije Jitske. 

Vrije tijd en Hobby’s  
In de mijn vrije tijd trap ik graag een balletje bij de lokale FC. Ik ben destijds 
bij het voetbal gegaan om me te mengen in het sociale leven en contacten op 
te bouwen. Daarnaast mag ik graag even op de racefiets weg. Ik ben graag 
buiten bezig zijn, vooral samen met de kinderen die om me heen spelen. Ook 
vind ik het gezellig om met vrienden een spelletje te doen en te zitten. Mijn 
grootste ‘hobby’ blijft mijn gezin en vooral het samen tijd doorbrengen.  

Ik jou de pen troch oan Jan Acronius 

 

Stel je voor                                                                                                          
Als je weet dat iemand van je houdt                                                                            
je alles vergeeft,                                                                                                             
je altijd bijstaat,                                                                                                          
je nooit laat vallen 

Omdat Hij je zwakheid kent.                                                                                     
Dan is dat een geweldig gevoel.                                                                             
Maar stel je nu eens voor,                                                                                        
dat die iemand                                                                                                              

de GOD van hemel en aarde is.             Toon Hermans 



Kerkenraad (moderamen) 
Preses: G Bilker Elbasterwei 25 tel. 562395 
2e preses: A Talsma, Fjildbuorsterwei 6, Brantgum,     
                               tel 06-53817896 
Scriba: T. Banga-Bouma, Beyerstrjitte 69, tel. 562371 
E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl 
Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 
Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459 
 
Diaconie 
Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 
Secretaresse: N. Veenema-Hiddema, Ternaarderdyk 7, 562017 
Penningmeester: F. Vellema, Beyertstritte 85 
Rekeningnr: NL19RABO0373709285      
 
College van kerkrentmeesters                                                                     
Voorzitter: A Talsma Fjildbuorsterwei 6 Brantgum, tel 06- 53817896 
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 
Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486 
Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel. 06-25022445 
email: administratiepknholwerd@knid.nl                                 
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19 
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwert 
 
Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie 
Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212 
Rekeningnr:  NL 94 RABO 0373709293 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Predikanten-  en organisten voorziening 
Contactadres: N. Teertstra, Achter de Hoven 7, tel. 06-23374114 
Kindernevendienst 
Contactadres:  Nynke Wijma, Elbasterwei 9, tel. 06-53837090 
 
Kerkvervoer 
Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212 
 
Tsjerkeblêd 
Ons kerkblad verschijnt eens per maand  in een oplage van 100 stuks 
Redactie:  A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175 
 (eind red.) 
 E-mail:  tsjerkebled@knid.nl 

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9 
Bezorging: Fam. v.d. Boon, Elba 7, tel.nr. 06-10426085 
 
Scribaat 
Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen 
in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij 
de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht 
 
Wijken 
De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke 
wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is. 
Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s). 
 
Kerkelijk bureau  (ledenadministratie) 
Adres: Gama 7, Holwert  
Email: ledenpknholwerd@gmail.com 
Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en 
van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, 
geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, 
trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau 
plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden en       
worden ook bij de predikant/pastoraal werker en de sectie-ouderling verwacht. 


